
Beste ouders/verzorgers,

We doen met onze klas mee aan het Schoolschrijver-programma Op boekenreis!. Gedurende het
programma krijgen de kinderen tips van schrijvers Thijs Goverde en Loes Riphagen. In het
overzicht hieronder lees je waar de lessen over gaan. Als je het leuk vindt om bij je kind te
informeren en/of samen te lezen, vind je in het schema ook een aantal leuke boekentips. 

Kies samen een boek uit de boekentips en leen dit boek bij de bibliotheek.
Vraag je kind wat hij/zij heeft gedaan tijdens de lessen van De Schoolschrijver.
De kinderen maken kennis met een heleboel verschillende boeken. Leuk om thuis samen
over te praten!

Tips rondom De Schoolschrijver-maand: 

Voor meer informatie over De Schoolschrijver: www.deschoolschrijver.nl

Lesinhoud en boekentipLes

We gaan op boekenreis!
Vanuit je luie stoel nieuwe werelden ontdekken? Dat kan door boeken te lezen. Als je een boek
leest, is het net of je even verhuist naar de tijd en plaats waar dat boek zich afspeelt. Dat kunnen
gewone plekken zijn, maar ook heel bijzondere plekken. 

Boekentip: De kleine kapitein - Paul Biegel
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Nieuwe plekken ontdekken
Door boeken te lezen kun je even helemaal ergens anders zijn. Als het lukt, en een boek grijpt je,
dan kun je in een boekenwereld van alles ontdekken, aanraken, proeven en ruiken. 
 
Boekentip: Jorrik de Ork - Thijs Goverde
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Een boekenwereld 
Kan in een boekenwereld echt alles? Nou, ja niet helemaal alles. Een wereld moet wel
geloofwaardig zijn en kloppen. Anders gelooft de lezer het verhaal niet. Maar hoe maak je een
kloppende boekenwereld?

Boekentip: Mijn moeder is een gorilla (en wat dan nog) - Frida Nilsson
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Overstappen! 
Wanneer je op reis gaat in boeken bezoek je niet alleen nieuwe plekken. Je komt op die nieuwe
plekken vaak ook figuren tegen die je nog niet eerder hebt ontmoet. Hoe kun je deze figuren leren
kennen? En wie vind je leuk om tegen te komen en wie juist niet?

Boekentip: Kom mee, Kees - Loes Riphagen
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5 Bijzondere ontmoetingen
Soms ontmoet je iemand in een boek die je in het echt ook wel zou willen kennen. Dan is het de
schrijver gelukt om iemand te bedenken die heel echt voelt. Je kunt je inleven in of meeleven met
het figuur. Dit is handige informatie, omdat het iets zegt over naar wie of met wie jij graag op reis
gaat in boeken. 

Boekentip: Alle verhalen van Kikker en pad - Arnold Lobel 

6 Een wereld maken
Wanneer een boek je grijpt en je meeneemt op reis in het verhaal, is voor iedereen anders.
Schrijvers proberen hun verhalen zo compleet mogelijk te vertellen, zodat de kans dat je gegrepen
wordt en verder wil lezen zo groot mogelijk is. Maar hoe doen ze dat? 

Boekentip: Coco kan het! - Loes Riphagen

http://www.deschoolschrijver.nl/

